Op wereldreis in eigen huis

Wij zijn vandaag in:

Kleur de vlag:

De hoofdstad heet

Aantal inwoners

De taal van dit land

Welk eten is speciaal voor dit land?

Dit hebben we vandaag gegeten:
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Vertaal deze woorden en zinnen in de taal van het land

Goedemorgen
Goedemiddag
Goedenavond

Hallo

Hoe gaat het?

Wat een mooi weer.
Ik heet....

Tk woon in ....

Dit is mijn zus.

Dit is mijn broer.
Ik ben ... jaar.

Dat vind ik leuk.
Tot ziens.

Tot de volgende keer.

Welterusten.
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